Willem Glaudemans

EEN GLIJVLUCHT UIT DE

EEUWIGHEID

De weg van de ziel in de gnostiek

De menselijke ziel is als water
Neerdalend wit de hemel

Opstijgend naar de hemel

Dan weer terugkervend naar de aarde,
Voor eevwig heen en weer.

De ziel als een waterdruppel in een cyclus
van neerregenen en verdampen. Dit beeld
van de ziele-regenbui komt niet uit De Nag
Hammadi-geschriften maar is van de oude
gnosticus Johann Wolfgang Goethe. Het laat
heel mooi zien waar ik het hier in dit kort
bestek over wil hebben. De weg van de ziel
wordt in de gnostiek beschreven als een
neerdalen in de stof en daarna weer een op-
stijgen uit die stof, langs verschillende he-
melsferen. We gaan dus eerst naar beneden
en dan weer omhoog, als een soort glij-
viucht vanuit de eeuwigheid. Een glijviucht
uit de eeuwigheid, zo zou je dit aardse be-
staan van de ziel kunnen omschrijven.

Dit artikel wordt dus een kleine Verhande-
ling in drie delen: een Tractatus Triparti-
tus (zoals de titel luidt van een van de ge-
schriften van Nag Hammadi):

1: neerdaling

2: leven in de stof

3: opstijging

Dan kunt u makkelijk volgen waar we zitten.
Na de schepping van de ziel is er de neerda-
ling door verschillende hemelsferen naar dit
aardse vlak. Na de fysieke dood is er een
opstijgen door die hemelsferen naar de
plaats van Rust, Neerdaling en opstijging,
schepping en verlossing zijn elkaars spiegel-
beeld. In veel van De Nag Hammadi-ge-
schriften. komen beide tegelijk voor. Kos-
mologie en soteriologie (verlossingsleer)
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gaan hand in hand, het één vormt de uitleg
voor het ander. In zulke geschriften wordt
een verlossersgestalte of een leermeester
ondervraagd over hoe het komt dat we als
ziel hier in de stof geworpen zijn en hoe we
ons daaruit kunnen bevrijden, zoals bijvoor-
beeld in het Geheime Boek van Johannes.
Soms wordt de ziel reeds bij leven mee om-
hooggevoerd en kan zij de verschillende he-
melsferen schouwen en zich alvast voorbe-
reiden op haar laatste reis. Ze leert dan de
wachtwoorden om langs de archonten, tol-
gaarders of wachters te komen. Dan spre-
ken we van een hemelreis van de ziel als
een inwijdingsweg. De ziel moet in die door-
gang haar afkomst kennen. Ze krijgt de raad
te zeggen dat zij afkomstig is van het licht.
En zo zal ze de doorgang kunnen maken. Ik
kom hier nog op terug. Voorlopig is het be-
langrijk dat u onthoudt dat de neergang en
de opgang elkaar spiegelen. Maar het gaat
uiteindelijk vooral om het stuk daartussen-
in. Hoe de ziel zich van troebele aankleef-
sels heeft gezuiverd en haar beste creatieve
vermogens heeft ingezet in haar leven hier
op aarde, in deze stoffelijke sfeer.

Dit is kort gezegd het hele verhaal.

God

Maar we beginnen bij het begin. Bij de
schepping en nog eerder: bij God.

God wordt door de gnostici onder andere



aangeduid als het Eerste Beginsel, of de

Eerstvolkomene Ene, of de Onverwekte, of

de Ongeschapen-Eerst-Zijnde, of de Onein-

dige Oergrond, of beginloze Berste Vader

enz.. In feite schiet iedere benaming tekort
om het onnoembare te benoemen, omdat
het van een grootheid en volheid is die alle
menselijke begrippen verre te boven gaat.
We kunnen of zwijgen, of alleen nog zeggen
wal God allemaal niet is. Of we spreken be-
naderend slechts in paradoxen zoals in het
geschrift Allogenes:

‘En Hij is [...] [een] onstoffelijke [stof],

|en een] ontelbaar [getal],

[en een vormloze| vorm,

en een [gedaanteloze] gedaante,

en |[een krachteloosheid en een kracht],

[en een wezenloos wezen)|,

|en een bewegingloze beweging),

len een niet-doend doen).” (NHC-X1.3.[48])

Een fraaie omschrijving treffen we in de
Drievoudige verhandeling. Als God dan
niet door ons te kennen valt, dan moet toch
minstens het volgende over hem kloppen:
‘Hij alleen is de ene die zichzelf kent zoals
Hij is,

met Zijn vorm en Zijn grootheid en Zijn aan-
zien,

Hij heeft het vermogen zichzelf te bevatten,
zichzelf te zien,

zichzell te benoemen,

zichzelf te begrijpen.

Want Hij is het die zijn eigen bewust-

zijn vormt,

zijn eigen oog (is),

zijn eigen mond (is),

zijn eigen gestalte (is).

En Hij is

wat Hij denkt,

walt Hij ziet,

wat Hij spreekt,

wat Hij omvat,

zichzelf,

de onvoorstelbare,

de onnoembare,

de onbevattelijke,

de onveranderlijke.

Hij is voeding,

Hij is vreugde,

Hij is waarheid,

Hij is blijdschap,

Hij is rust.’

(Drievoudige verhandeling, NHC-1.5.[55])

Schepping

Als God onkenbaar is, onnoembaar, en on-
grijpbaar, dan kunnen we hem (of haar) al-
leen kennen door wat er van hem uitgaal.
Hierboven is de tekst op een plaats opeens
rechtstreeks: Hij is voeding, vreugde, waar-
heid, blijdschap, rust. Was God in zijn vol-
maakte licht gebleven, in zijn stilte en diep-
te, dan was er geen beweging gekomen, dan
zou Hij ook niet gekend zijn in de kenmer-
ken die van Hem uitgaan, FEr ontstaal in
Hem de gedachte om gekend te zijn, als het
ware in reflectie op zichzelf, zoals Hij zich-
zell kent, Over deze eerste gedachte die net
aan de ultieme scheppingsdaad vooralgaat,
lezen we in de Drievoudige Verhandeling:
‘Opdat ontdekt moge worden dat Hij alles
heeft wat Hij heeft, schenkt Hij het weg en
is onovertroffen en onvermoeibaar bij al wat
Hij geeft.

Zo is wederkerigheid, of weerspiegeling, of
echo, of afschaduwing, het ware schep-
pingsbeginsel. Lessen  van  Sylvanus,
(NHC-VIL4.199]) vat dit kernachtig samen:
‘Al het zichtbare is inderdaad een afspiege-
ling van het verborgene.’

Dat wil zeggen van het onzichtbare, van het
goddelijke.

De Eerste Vader kan dus niet anders schep-
pen dan naar zijn evenbeeld en gelijkenis,
alles is immers Hem gelijk omdat Hij alles
doordringt en is, en er buiten Hem niets be-
staat. Ook dat is een belangrijk gegeven:
schepping is spiegeling, is uitbreiding, is
emanatie of uitvloeiing. Drievoudige ver-
handeling (NHC 1.5.[73]):

‘Veeleer is hun verwekking een proces van
uitbreiding, daar de Vader zich uitbreidt
met wie Hij wenst, opdat zij die uit Hem
voortgekomen zijn één met Hem zouden
mogen worden.”

We kunnen de onkenbare God dus alleen
kennen door wat er van Hem uitgaat, en dat
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vinden we in onszelf. Onze drievoudige na-
tuur (geest, ziel en lichaam) is een spiegel
van Gods Driemacht, vader, moeder en
zoon. Deze emanaties, of uitvloeiingen van
God, zijn puur geestelijke scheppingskrach-
ten en worden, zoals we daarnet al zagen,
aangeduid als: liefde, waarheid, goedheid,
licht, eeuwigheid, wijsheid, leven, ge-
meenschap, voorzitenigheid, en nog veel
meer. Zo staat er: (Drievoudige verhande-
ling NHC 1.5.[73]):

‘lilk van de eonen is een naam, die een kwa-
liteit en een kracht van de Vader aangeeft.
lin dat zijn er dus ontelbaar vele.

In De wijsheid van Jezus Christus (NHC-
I11.4.1103]) lezen we daarover:

Alle bestaande eigenschappen zijn volmaakt
en onsterfelijk. Met betrekking tot hun on-
vergankelijkheid zijn zij inderdaad gelijk.
Maar wat betreft [hun] macht (of werking)
zijn zij verschillend [...]’

Al deze krachten tezamen vormen een zui-
vere sfeer, ook wel lichtwereld of pleroma,
volheid, genoemd. Dit is voor gnostici de
werkelijke schepping. En aangezien wij
scheppingen zijn van deze God, zijn in ons
ook al deze goddelijke scheppingskrachten
aanwezig. De lichtvonk die wij zijn, zit boor-
devol creatie, ook zij wil uitvloeien en
scheppen. Of zoals het Evangelie van Ii-
lippus het eenvoudig en rechtstreeks zegt:
‘De Zoon van de Mens heeft van God de
kracht gekregen om te scheppen.” ( NHC
I1.3.[81])

Zo zijn we als scheppers geschapen naar
Gods evenbeeld. Want die Zoon van de
Mens is niet alleen Jezus, het is de ware
Mens, de Anthropos, datgene wat wij allen
ten diepste zijn.

Samenvatting: God is liefde, waarheid, licht,
vreugde. En wij zijn naar zijn evenbeeld ge-
schapen. Sta daar eens even bij stil.

Lek in de eeuwigheid

Natuurlijk is bovenstaande maar de helft
van het verhaal, dat weten we allemaal wel.
De andere helft bestaat eigenlijk niet, maar
we geloven die het meest. In de eeuwigheid
waar alles één was, is een lekje gekomen,
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Vraag me nu niet hoe dat daar gekomen is,
de gnostici — en niet alleen de gnostici -
hebben heel wat traktaten volgeschreven in
een poging om daar een mythologisch slui-
tend antwoord op te geven, wat per defini-
tie onmogelijk is. Dat is dus een ander ver-
haal, dat u kunt nalezen in de vele inleidin-
gen in de nieuwe Nag Hammadi-geschrif-
ten. Maar we herkennen het uit ons dage-
liijks leven. Ja er zit iets goddelijks in ons,
maar vooral ook iets dat bepaald niet god-
delijk is. Zoals (Lessen wvan Sylvanus,
NHC-VIL4.[93]) ons leert:

‘De goddelijke ziel neemt ten dele deel aan
Hem (God) en tegelijkertijd neemt zij ten
dele deel aan het vlees.’

We zijn mensen van het midden, van twee
werelden, van de keuze, van de dualiteit,

En hoe komt dat niet goddelijke daar dan?
‘Waar komt toch die namaakgeest vandaan?’
vragen de apostelen aan Jezus in Het gehei-
me boek van Johannes (NHC-11.1.[27]). De
bekende vraag naar het ontstaan van het
ego. Want zij weten inmiddels wel:

‘Ein hij (de namaakgeest) drukt zwaar op de
ziel, trekt haar naar euveldaden en werpt
haar in de vergetelheid.” (NHC-I1.1.]27])

Hoe het ook zij, dat lek in het pleroma, in de
eeuwigheid, is ontstaan, en er ontstond een
valse god, een demiurg. Er moest dus een
Tegenstrever komen, dat gebeurt altijd om
een verhaal spannend te maken. Dan is er
dynamiek en is onze dualistische geest weer
tevreden. Deze demiurg is ook aan het
scheppen geslagen namelijk van een stoffe-
lijke wereld, maar zonder de werkelijke god-
delijke creatieve kracht, *Zonder zijn paar-
genoot te kennen’, is de gnostische formule
daarvan, Dat wil zeggen zonder zijn weder-
helft, het vrouwelijke beginsel, dus maar
half, en op eigen houtje. Buiten de opdracht
en het gezag van de Vader om. I'n de Brief
van Petrus aan Filippus heet het;

‘En toen nu de Zelfgenoegzame [dat is een
titel van de demiurg] een deel (van het
licht) te pakken had gekregen, zaaide hij
het uit en stelde er machten en krachten
over aan, en sloot hij het op in de dode
conen. En alle machten der wereld verheug-



den zich erover dat ze
bracht." (NHC VIIL2,[135])
Deze demiurg, met zijn trawanten, is ver-
antwoordelijk voor een heel stel andere
krachten en machten. En die zijn maar al te
herkenbaar:

‘De grootste kwelling, jongen, is de onbe-
wustheid. Dan komt de smart. Dan onbe-
heerstheid. Verder begeerlijkheid. Ten vijf-
de onrechtvaardigheid. In de zesde plaats
hebzucht. En ook leugenachtigheid. De
achtste heet afgunst, de negende arglistig-
heid, de tiende
toorn, de elfde op-
vliegendheid, e
twaalfde boosaardig-
heid. Het is een heel
waalftal’

En twaalf is het getal
van  compleetheid.
Dit lezen we overi-
gens in het dertiende
traktaat van het Cor-
pus  Hermeticun,
een verzameling ver-
wante en even oude
teksten als De Nag
Hammadi-geschirif-
len. Deze  twaall
krachten correspon-
deren met de tekens
van de zodiak. Deze
en andere krachten
zijn werkzaam in ons
lagere zelf, ons eqo, 7o
u wilt. Maar ik geloof
dat we behalve deze krachten er ook nog
zeker twaall van een ander kaliber hebben
mecgekregen.

waren voortge-

Neerdaling van de ziel

De situatic is dus: er is ecn God die zijn
krachten laat uitvloeien en een lichtvonk
schept naar zijn gelijkenis, hij kan immers
niet anders dan scheppen zoals hij zelf is.
En er is een demiurg die een setje andere
krachten heeft klaarstaan. Fn nua gebeurt
het volgende: de godsvonk, nog puur gees-
telijk, preewmna, verbindt zich met een ziel,

Ladder voor indaling en opstijging,
Raymund Liull

en die ziel daalt af door verschillende sfe-
ren, zij neemt bij elke sfeer een gewaad aan
dat haar oorspronkelijke lichtgewaad steeds
iets verder bedekt. Sfeer na sfeer, in totaal
zeven, kleedt zij zich met wat we astrale of
fijnstoffelijke lichamen zouden kunnen noe-
men. De gnostici spreken over gewaden of
kleden. Je kunt je voorstellen dat die ziele-
parel door elk membraan heengaat en met
de ijle stof daarvan wordt omhuld, Keer op
keer, laag na laag, en elk niveau omhult en
doordringt alle voorgaande. Je mag daarbij
als beeld best den-
ken aan de verschil-
lende niveaus van
ons aura. Het laatste
gewaad dat de ziel
aantrekt is een stof-
felijk  lichaam. Ze
daalt dus in, en

wordt  steeds  iets
dichter, vaster en
trager. Haar licht
wordt steeds wal

meer gedimd, en kan
geheel gedoofd iy
ken. De ziel kan haar
alkomst makkelijk
vergeten en doel dat
feitelijk  ook. Hel
wordt in veel ge-
schriften  vermeld,
bijvoorbeeld in de
Authenticke leer
(NHC-VL.3.[24)):
‘Daarom  herinnert  zij
|de ziel] zich haar broeders en haar vader
helemaal niet meer, omdat genot en zoete
geneuglen haar verleiden,' [24]
Daarom is gnosis, de kennis van wie we
werkelijk zijn, zo onontbeerlijk, zodat we
ons mogen herinneren dat we nog steeds
scheppingen van het licht zijn. Met alle cre-
atieve krachten van dien. En die creatieve
krachten, dat zijn er hoogst waarschijnlijk
0ok twaalf,

Leven in de stof
We zijn nu dus neergedaald in de stof. En
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dat is volgens de meeste gnostici geen on-
verdeelde pret. Zo lezen we: ‘Onze ziel is in-
derdaad ziek, omdat ze woont in een armza-
lige behuizing.," (NHC-VL3.[27]). En: O, al-
tijdblijvende ziel, in wat voor onwetendheid
verkeer je toch! Want wie is je gids in de
duisternis?’ Ja wie? (Lessen van Sylvanus,
NHC-VIL4.[103]) Zeker voor mensen met
een actieve herinnering aan het licht, is het
moeilijk hier te leven. We leven als het ware
onder water, onder verschillende lagen
waardoor het licht ons moeilijk bereikt, Als
diepzeevis zie je helemaal geen daglicht
meer, als dolfijn nog wel. Dit onder-water-
beeld haal ik uit de Authentieke leer (NHC-
V1.3.[29, 30, 31]):

‘Want de wateren staan hoog boven ons en
drukken van boven naar beneden (op ons)
neer en dompelen ons hart onder in het
vuile slijk. En we zullen hieraan niet kunnen
ontsnappen. [...] Op precies dezellde wijze
leven wij in deze wereld: als vissen. (Want)
de tegenstrever bespiedt ons en ligt in hin-
derlaag als een visser, die ons wenst te van-
gen en er zich (al) op verheugt ons te kun-
nen verslinden. Want hij werpt vele soorten
aas voor onze ogen uit, dingen die van deze
wereld zijn: [...] geldzucht, trots, snoeverij,
jaloezie, die weer de volgende jaloezie op-
roept, liefde voor het lichaam (en) bedrog.
De grootste van deze ondeugden is  onwe-
tendheid, vergezeld van gemakzucht.’
Gelukkig dat er ook nog een andere visser
van mensen is ... Jezus. Jezus als de verlos-
ser die een hengel naar ons nitwerpt en die
ons, wanneer we happen, uit die onder-
water-wereld naar boven haalt naar het
licht. In die rol treedt hij in vele van De Nag
Hammadi-geschriften op.

Hier zien we dus de demiurgische krachten,
of het ego aan het werk. Daar wordt meestal
het meest over geschreven in de traktaten.
We kunnen bovenstaande citaat met gemak
met tientallen uitbreiden, En we krijgen tal
van aanwijzingen voor braaf gedrag en
handreikingen voor oplettendheid. De Les-
sen van Sylvanus en de Spreuken van
Sextus staan er bijvoorbeeld vol mee. Maar
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laat ik nu niet teveel de nadruk leggen op
wat er nog onzuiver in ons is. Laten we lie-
ver naar de omslag kijken die we kunnen
maken, de omkering van denken, de me-
tanoia (vroeger als bekering vertaald):

‘Hij (de ware mens) reinigde zijn ziel van de
misstappen die hij bij vreemde hand had be-
gaan. Hij stond op, oprecht in zichzelf [...].
En toen hij de kracht ontvangen had, |[..]
werd hij vervuld van wijsheid, raad, begrip
en inzicht, en een eeuwige kracht. [kn] hij
brak zijn bindingen open.’ (Getwigenis der
Waarheid, NHC-1X.3.[43])).

‘Maar de ziel die dit alles gesmaakt heeft,
beseft dat deze hartstochten (slechts) kort-
stondig plezier betekenen. Ze heeft hun
kwaad doorzien; ze maakt zich ervan los en
neemt een nieuwe levenswijze aan. Nader-
hand veracht ze dat leven omdat het ver-
gankelijk is, en ze zoekt voedsel dat haar tot
leven brengt. (Authenticke leer, NHC-
VL3.[31)).

Laten we eens naar dat voedsel gaan kijken.
[in hierin beperk ik mij tot een paar thema’s,
‘Ze laat het misleidende voedsel achter zich,
en neemt kennis van haar licht. Ze gaat
rond, ontkleed van deze wereld, nu haar
ware gewaad haar innerlijk bekleedt. Haar
bruidskleren worden haar omhangen, die
haar tooien met de schoonheid van de geest
en niet met de ijdelheid van het vlees. in ze
neemt kennis van haar diepte [..]." (Au-
thentieke leer, NHC-VL.3.[32]).

Anders gezegd: ze wordt wakker voor de
grootheid en de schoonheid van de schep-
pende krachten die in haar huizen. De ziel
vindt haar Zelf, haar godsvonk, en dan
wordt ze zell scheppend. Dat kan niet an-
ders. Als de ziel haar godsvonk erkent en
zich niet meer op de grappen en grillen van
deze wereld richt, zal ze haar goddelijke
krachten, haar ware gewaad, ontdekken.
Het lijkt me goed om daar eens concreet en
dieper op in te gaan.

‘En de ster van het Licht [...] is mijn onover-
winnelijk gewaad dat ik in de Onderwereld
droeg. Parafrase van Sem, NHC-
VII.1.[33)).



Het gaat dus om het erkennen van het god
delijk materiaal in ons. Want hoe kunnen we
God beter
pingskracht in ons’

cren kennen dan door de schep
" Alle eigenschappen en
zijnskwaliteiten in ons, waarin we met God
overeenkomen, zijn uitvloeiingen van Hem.
Dat is nog steeds waar, vanal het beginloze
begin van de schepping. Om te beginnen is
daar de liefde. We kunnen ons ware Zelf en
God leren kennen door de liefde die van ons

We kwnnen

uitgaat. Je hoeft maar om je heen te kijken,
naar de ogen van anderen en hun reacties.
Maar als liefde niet
men, dus niet haar meest natuuarlijke ding

naar buiten kan stro
kan doen en dat is, paradoxaal gezegd,

zich vermenigvuldigen door zichzell te
delen — dan gaan we ons ongelukkig voelen.
Om te varicren op een bekend logion van
het Koangelie van Thomas (logion 70): als
je de lielde die je hebt naar buiten brengt
zal ze je redden, en als je die liefde niet naar
buiten brengt zal het lijken of je haar nooil
hebt gehad, en dat zal jou vernietigen. kKn

dat geldt in wezen voor al onze zijnskwali-

teiten en talenten. Datgene wal we voor
onszell en de ander verborgen houden, be
staal niet, doet niet mee in het leven, en dat
maakt ons ongelukkig. Want van binnen be
Denk
maar aan de parabel van Jezus over de ta
lenten: (M1.25.14-30). Een heer gaat op reis
en roept zijn drie dienaren bij zich. De eer
ste dgeefl

twee, de derde er één. De twee eersten ver

staat het wel en wil het naar buiten

hij vijf talenten, de tweede er

ons ware Zell en God leven kennen door de liefde die van ons wilgaat

dubbelen het geld, de derde begraall het
Bij terugkomst is de heer enthousiast over
de twee eersten die hun talenten hebben
gebruikt, en de derde die uil angst zijn ta-
lent verborgen hield krijgt een uitbrander.
Want als je je talenten niet inzet kunnen ze
niet vermeerderd worden, Als je wal van
god in jou is niet naar buiten brengt kan het
niet in je bewustzijn grocien. Je weel pas
wal je aan scheppingskracht gekregen hebt
als je die hebt ingezet.

We zijn hier allemaal op een missie, een mis
sie om onze goddelijke natuur te manifeste-
ren door middel van de speciflieke talenten



die we gekregen hebben. En om op die ma-
nier zowel gelukkig als dienstbaar te zijn.
‘Follow your bliss’ zei Joseph Campbell, de
vermaarde mytholoog. Volg datgene wat je
gelukkig maakt, volg je droom. Of zoals het
in het Fvangelie der Waarheid staat: ‘Zeg
vanuit je hart [...] dat in jullie het licht
woont dat nooit dooft. (NHC.L3.[32]) En
leefl daarnaar. Dat is je goddelijke materiaal,
dat is je diepste inspiratie. 1k ben ervan
overtuigd dat de ziel wanneer ze indaalt in
de stof, niet alleen door die demiurgische
sluiers heengaat die haar licht dimmen,
maar dat ze in haar weg naar deze wereld
zich ook met de nodige talenten tooit, die
haar zullen helpen haar unieke missie te
vervullen en haar licht te laten stralen.
Vrijwel dagelijks maak ik in mijn therapeuti-
sche praktijk mee wat het betekent om niet
je droom te volgen, om niet je talenten opti-
maal en geintegreerd in te zetten in deze
wereld, om niet je licht te kunnen laten
stralen. Om vast te lopen in je missie. Of om
Je missie niet te weten, lk begeleid deze
mensen, door middel van een spel dat ik
ontwikkelde, het Talentenspel, dat hen
helpt om weer contact te maken met de ziel
en haar missie.

In het werken met deze mensen ben ik dan

ook steeds beter gaan begrijpen dat we hier

op een dubbele missie zijn. En daardoor
ben ik ook deze gnostische teksten beter
gaan begrijpen. Ik heb oog gekregen voor
dat tweede aspect: van de goddelijke ema-
naties, de goddelijke scheppingskracht in
ons. Dat is wat de ziel voortstuwt in dit
leven hier. Vroeger had ik vooral oog voor
wat ons tegenhield, de demiurgische of ego-
krachten. Dat is zeker belangrijk, zodat we
de blokkades kunnen wegnemen. Maar nu
zie ik ook helder wat ons stimuleert. En
beide horen ze tot je missie. Enerzijds: je
beperkingen zien, ze accepteren en de ego-
krachten overstijgen. En anderzijds: je zijns-
kwaliteiten en talenten zien en ze inzetten,
en door dat te doen je ware Zelf, je ziel te
ontdekken.

En dat geheel wordt in één zin samengevat
uit de Brief van Petrus aan Filippus:
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‘Als jullie afleggen wat vergankelijk is, zullen
Jullie lichtbrengers worden onder de sterfe-
lijke mensen.” (NHC.VIIL2.[137))

Dat is precies de omschrijving van onze
dubbele missie: (1) het zuiveren van de ge-
waden en de demiurgische krachten over-
winnen en (2) het inzetten van de goddelij-
ke scheppingskrachten, de zijnskwaliteiten
van de ziel. Die twee zaken hangen zeer
nauw samen, hoe meer we ons ego en zijn
krachten overstijgen — dat wil zeggen hoe
meer het aan betekenis voor ons verliest,
dus hoe meer we oude patronen verwerkt
hebben - des te meer zijn we in staat die
goddelijke krachten door ons heen te laten
werken. En die zijn ook heel specifiek. leder
heeft daarin zijn eigen kleur,

De opgang

Laten we het dan nu over het opstijgen van
de ziel hebben. Als we dan weer opgaan
naar de hemelsferen dan gebeuren er vol-
gens mij dan ook twee dingen.

Over het eerste lees je uitgebreid in deze
geschriften. De ziel wordt door de wachters
of tolgaarders ondervraagd of ze wel haar
gewaden gezuiverd heeft van alle ego-aan-
kleefsels, of zij — de wachters - nog iets van
zichzelf bij haar kunnen aantreffen. Als de
gewaden schoon zijn, heeft deze ziel iets op-
gelost van die collectieve demiurgische
schepping. Dan kan de ziel weer gewaad na
gewaad afleggen, en weet ze dat ze hier iets
heeft gezuiverd van de oorspronkelijke af-
scheiding waardoor die sferen ontstonden,
conen van afscheiding. In moderne termen;
of ze haar ego in toom heeft weten te hou-
den, of ze dat overstegen is. Dat is volgens
mij het beste woord: overstijgen. Je over-
wint je ego niet, en als je dat denkt, dan ge-
loof je nog in strijd, en dat is typisch iets
van het ego. Je overstijgt je ego, het is niet
meer belangrijk. In de symbolentaal van de
gnostiek luidt dat bijvoorbeeld zo: De tol-
gaarders zijn aan het woord:

Ze vroegen de ziel:

‘Vanwaar kom je, moordenares; en waar-
heen ben je op weg, jij die de ruimte be-
dwong?"




De ziel antwoordde en sprak:

‘Wat mij bindt is gedood en wat mij omringt
is overwonnen. Mijn begeerte heeft opge-
houden (te bestaan) en de onwetendheid is
gestorven. Ik ben bevrijd in een wereld uit
een (andere) wereld en in een beeld door
een beeld van boven; want de boeien der
vergetelheid hebben een tijdelijke duur. Van
dit ogenblik af zal ik de rust ontvangen [...].
Dit komt uit het Evangelie van Maria
Magdalena (BC.1.[16-17)). Waarin Maria de
andere apostelen onderricht in wat Jezus
haar onderwezen heeft. Maar Andreas
noemt dit afwijkende ideeén!

De ziel wordt dus ondervraagd naar haar
zuivering, naar haar overwinningen op het
ego. Ze mag pas verder als die wachter van
die hemelsfeer niets onzuivers meer in haar
heeft aangetroffen. Anders wordt zij weer
algeworpen in een nieuw lichaam, in een
nieuw aards leven. Dat is de ene kant.

En het tweede is: de ziel wordt eveneens
gevraagd of zij in staat is geweest haar mis-
sie met haar talenten te vervullen. Of ze een
spiegel van God heeft kunnen zijn. Of ze
haar ziel heeft laten stralen. Of ze anders
gezegd haar Zell gevonden heeft. Er wordt
haar gevraagd: wat zijn je scheppingen?
Waarin heb je de goddelijke liefde laten nit-
vioeien? Wat heb je met de liefde gedaan?
Hoe heb je die gemanifesteerd? Dit klinkt
misschien streng, maar je wordt er niet op
afgerekend. Het wordt in grote mildheid en
mededogen gevraagd, in wezen is het een
vraag van de ziel aan zichzelf. Het gaat over
bewustzijn.

‘Want hij die zichzelf niet heeft gekend,
heeft niets gekend. Maar hij die zichzelf
heeft gekend, heeft ook kennis over de
diepte van het Al verkregen.' (Boek van
Thomas de Kampvechter, NHC- 11.7.[138])

in dan kan de ziel terugkeren naar het
licht, ze heeft in elk geval haar dubbele mis-
sie vervult.

En terwijl haar vijanden haar beschaamd
aanschouwen, stijgt zij op ten hemel, naar
haar schatkamer, waar haar bewustzijn zich
bevindt, en naar haar veilige bergplaats.

-

(Authentieke leer, NHC-V1.3.[28])

En in die schatkamer liggen al haar schep-
pingen, duizendmaal vermeerderd zoals
Fen cursus in wonderen ons verzekert.
‘Want het is gepast dat de ziel zichzelf ver-
nieuwl en weer wordt wie ze vroeger was,
De ziel beweegt zich dan zelfstandig. En ze
ontving het goddelijke wezen van de Vader,
om weer nieuw te worden en daardoor te-
ruggevoerd te worden naar de plaats waar
ze vanaf de oorsprong was.

Dat is de opstanding uit de dood. Dat is de
verlossing uit gevangenschap. Dat is het op-
stijgen naar de hemel, Dat is de terugweg
tot de Vader. Verhandeling over de ziel
(NHC 11.6.[134))

En dat is: zijn wie je werkelijk bent: een
goddelijke, creatieve lichtvonk.,

De citaten zijn uit J.Slavenburg en W.Glaudemans, De
Nag Hammadi-geschriften, Deventer 2004, De cijfers
achter de citaten verwijzen naar de codexcode (NHC
I1L.6) en de betreffende codexpagina [136].

Het citaat uit het Corpus Hermeticum is uit de uitga-

ve van G. Quispel en R. van den Broek, Amsterdam
1991,

Willem Glaudemans is bekend geworden als verta
ler: Hij was de eind-redacteur van Een cursus in
wonderen en medevertaler van De Nag Hammadi-
geschriften. Sinds vele jaren houdt hij zich bezig
met hel onderwerp vergeving, 2owel persoonlijk als
door het geven van lezingen, cursussen, workshops
en tratningen, Van zijn hand verscheen eevder Het
nachtblauwe boek, twee sprookjes over vergeving en

Het wonder van vergeving,



