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Het feit dat binnen een half jaar al de
derde druk van dit boek is verschenen,
bevestigt misschien nog eens onze
aanhoudende fascinatie en angst voor
de dood. Het Boek van het eeuwige
leven probeert een antwoord te geven
op deze angst aller angsten. Niet
vreemd, want Willem Glaudemans is
de eindredacteur van de Nederlandse
vertaling van A Course In Miracles
(Een Cursus in Wonderen), waarin het
omzetten van angst in liefde centraal
staat.

Zelf zegt Glaudemans over zijn

boek: “Je hoeft niets te leren of aan

te nemen van wat je leest. Maar je
kunt je met behulp van dit boek mis-
schien wel herinneren wat je al heel
lang weet.” Dat merk je als je het
gaat lezen. Het bevat geen lessen of
oefeningen, maar wel een ondertoon
waarin Glaudemans alle klanken van
het universum durft te benoemen. Hij
schroomt niet om begrippen als ziel,
engelen, sferen, trillingsfrequenties
en lichtkrachten te gebruiken, maar
brengt je steeds weer vanaf alle kan-
ten en over niet bestaande afstanden
terug naar de essentie: de goddelijke
Liefde.

Het bijzondere aan dit boek is dat
Willem Glaudemans alle grenzen van
leven, dood, tijd, ruimte voorbij gaat.
Hij neemt je mee in een verhaal over
de dood en brengt je naar het leven:
“Wie antwoorden heeft over de dood,
heeft ook een antwoord op het leven,”
schrijft hij. Hij vertelt hoe vanuit du-
aliteit de denkgeest wordt gecreéerd,
maar vanuit Eenheid vrede wordt
ervaren; hoe het absoluut doorleefde
antwoord op de centrale vraag ‘Wie
ben ik?' je rechtsreeks je gouden Zelf
bewust doet worden. De moeilijkheid
van het woordgebruik beschrijft hij
als volgt: “Zoals je een vis niet kunt
vertellen wat water is, zo kun je aan
de ziel niet omschrijven wat Gods
lichtwater is waarin zij verblijft. Ze
weet alleen dat dit de enige manier is
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om te leven. Dit is haar levensbron,
haar lichtkracht, haar liefdesenergie.
Haar Roep naar huis.”

Voor de poétische stukken tekst geldt
dezelfde grenzeloze manier van schrij-
ven, die maakt dat sommige stukken
wellicht meer zullen aanspreken dan
andere. Een heel mooi voorbeeld

van zijn poétische benadering is het
volgende gedicht.

Waarheid en weten is

Kleurloos, vormloos, klankloos.

Het is zonder kenmerken en toch
bevat het alles.

Het is een denken zonder concepten,
Een taal zonder woorden,

Een voelen zonder verlangen,

Een weten zonder objecten

Een zijn zonder vormen.

Vanuit alle kanten (leven en dood)

en in pure openheid (hij hanteert
ongebruikelijke termen vrijuit) komt
hij steeds weer terug bij Eenheid,
Waarheid, God. Voor sommige lezers
zal het een vreemd boek zijn, met een
in eerste instantie misschien moeilijk
herkenbaar taalgebruik, maar het is
juist dat vreemde dat je uit je denken
trekt en je laat meebewegen. Het is
heerlijk om te lezen wat niet begrepen
kan worden, maar enkel verwijst. Er
zijn maar weinig mensen die in staat
zijn het zo indringend op te schrijven.
Ergens halverwege het boek beschrijft
Glaudemans de kern waar hij in dit
boek omheen, onderdoor en door-
heen danst: “Er is maar één richting
in Bewustzijn: terug naar God. Maar
er is in wezen geen weg, er is alleen
Bewustzijn dat zichzelf vindt en zich

daarin uitbreidt.”
Lucy Auch



